
INTRO - WELKOM
Welkom op mijn pad
wil je wel een eindje
met me meelopen;
natuurlijk ieders eigen leefstijl;
soms ook als pelgrim door ’t leven
mijn beproevingen
maar ook levensliefdeslicht tuindomeinen, onderweg
ontdekt op intuïtieve verkenningen
om mij heen maar ook “op m’n pad naar binnen”
soms wordend tot nieuwe bld.kunst, creatieve avonturen
ziele-hart acties; vaak graag samen met een groep!
Het pad kan voeren naar diepe 
innerlijk beleefde stiltes in de “verlaten” Natuur
verwonderd, gelukkig, of vol vertwijfeling (waar pietje verstand niets van 
“be-grijpt”, c.q. loslaat of doorschouwen kan) 
Kom mee ‘dans mee’ ik wil dit delen
met ieder die zich wil of kan er zich 
op afstemmen, intunen;
wellicht kwa  hartefrequenties
er mee kan resoneren, samen zingen.
- Agerende, samen-in-verbinding

comme-uni-caro met moeder aarde
kunnen we haar redden.

- Wanneer je door een bos loopt
wordt iets overgebracht
dat meer is dan alleen de bomen
Er is een diepere zin in het leven 
alles spreekt ervan
op een comme-uni-caro manier. 
Spiritualiteit maakt een verbinding
mogelijk met de Natuur, de mens en het Onnoembare

- Prakties: als de site klaar is gaan we verder werken in de uitgeverij 
“Klein bericht Bertie 83”, aan de z.g. “Truusboeken” en de 
“Kennismaking-ad random boeken”; als noodzakelijke aanvulling van 
de site. 

Nog: strenge selectie, index en drukker.

Any way welkom op mijn site. 


