
Colofon: studiebronnen

Schrijvers die mij inspireerden, of nog inspireren ;[een 
gedeelte]

Fré Schelhaas Miske, Hans Adreus, Gerrit Achterberg, Lucebert, J.C. van Schagen, Pablo Neruda, 
Paul Rodenko
Teilhard de Chardin, Erich Fromm, Han Fortman, Dag Hammarskjold, Martin Buber,  Bertie 
Kamman, Ervin Laslo, Neil Donald Walsh, Jan Weleda Graafland, Joachim Ernst Berendt, Barbara 
Ann Brennan, Dr. Jan de Greef, mevr. Hawayo Takata, meester Usui, Louise Hay, Djelal-oed-din-
Roemi, Rupert Sheldrake, Emoto Masaru, Arne Naes
Hein Stufkens, Krishnamurti, Prinses Irene en prof. Dr. Matthijs Schouten, Angelique Warntjes, 
Jacob Slavenburg, Dr. G. Quispel, Chief Sealth, Albert Einstein, Levinas, Alberto Viloldo
Gretha Myoshin Aerts, Niko Tijdeman Roshi, Thich Nath Hahn, Eckhart Tolle, Willigis Jäger, Dalai
Lama, Tessa Bielecki, Augustin Ichiro Okumara, Lucette Verboven – estafettegesprekken
Gaby Buiskool, Lynn Andrews, Eileen Caddy, Paul Hawkins Findhorn, Don Campell, Andreas 
Burnier, Maya Kooistra, Inayat Khan, Daan van Kampenhout, Marianne de Visser Gouda, Henri 
Boere Gouda, Anna Sikkers, Cees van Galen
Meester Eckhart, Hildegard von Bingen, Theresia van Avila, Bruce Nauman; entree Kröller Muller, 
Juan de la Cros; gelezen in “Fuente” door W.G. Tillmans en de andere redactieleden
Edith Eger, Hans Andeweg, Carl Gustaf Jung, Anne Tilroe, Jozef Beuys, Paul Klee   


